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Brillen doe je aan je billen.

Scharen doe je in je haren.

Je hoed doe je aan je voet.

En je gezicht hangt vol met roet.

We gaan nooit werken maar slapen de hele day.

En vuil zijn may.

Je wast je maar een Keer op een nacht.

Wacht, ik ben nog iets vergeten : in de nacht zijn we pas
aan het eten.

We eten geen boterfam met Kaas want dat mayg niet van
de Baas!

Maar we eten wel Kaas met een boterfiam zo moet dat
dan!

Zilver is goud en goud is zilver dat is waar ik van hou.
Alle namen zijn achterstevoren en iedereen is

ondersteboven.©
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